
Bloesembedevaart in zonnig Renkum -  12 april 2026   
Van oudsher kent Renkum een bloemenprocessie. Vanuit de Betuwe 
kwamen mensen in het voorjaar om bloemen, bloesemtakken te brengen naar het 
beeld van Onze Lieve Vrouw. Het voorjaar, een nieuwe lente, nieuw leven werd met 
dankzegging gevierd. In onze tijd zijn het de kinderen, hun ouders en andere be-
langstellenden, die weliswaar de bloementraditie voortzetten, maar tijdens de 
bedevaart symbolisch aandacht vragen voor het nieuwe leven met een ander accent:  
voor de kinderen past de bloemenprocessie als onderdeel in het zich voorbereiden 
op het mogen deelnemen aan hun Eerste Communie, een gloednieuwe stap. 
 
Note: Tijdens een feestelijke mis ontvangen zij dan de hostie, wat staat voor de verbintenis met Jezus 
en de geloofsgemeenschap. Het is een traditionele mijlpaal, vaak ook gevierd in de lente met familie.  
                                                     
                                                                                                                Foto rond 1930 - bloesembedevaart 

 
Foto bloesem in de 
tuin van onze kerk. 



Na een korte viering volgde de pro-
cessie door het park rondom de kerk. 
 

 
Door de pastoor werd uitleg gegeven over de voorstellingen van de 
iconen in het park, liederen klonken en gebeden werden verwoord. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Onder de circa 
75 aanwezigen 
was ook de Ne-
derlandse semi-
narist Constans, 
die in Duitsland 
verblijft. 



 

 

 

 

 

Kinderen legden bloemen neer bij “Maria van 
Renkum”. Na afloop volgde buiten in de zon een 
gezellig samenzijn. Kinderen konden aan spelletjes 
meedoen.    
                                                                                     Foto’s JB - MvR 


