
Wekelijks zien we Riek van den Berg - Wessels vooraan in de kerk zitten 

Na afloop van de viering is het ook voor Riek gezellig koffie/thee drinken in de pasto-
rie. Ze is in Renkum geboren op 10 oktober 1922 en had een zus en drie broers. 

 
In de oorlog is ze in 1944 geëvacueerd  naar Bennekom en Lunteren. Maar verder 
heeft Riek altijd in Renkum gewoond. Ze trouwde In september 1945 met Chris en 

kregen samen  twee doch-
ters, twee zonen en later  ‘n  
aantal kleinkinderen. 
 
Haar mooiste herinnering 
aan de kerk was, dat ze is 
als 11 jarig meisje in een 
bomvol gebouw ‘n opdracht 
mocht doen aan “Maria van 
Renkum.”  
Haar ouders waren daar 
heel trots op. Ook werd elke 
maand gebiecht. Ze heeft 
heel wat kaarsjes bij Maria 
aangestoken  en dat doet ze 
nu nog!  
 
Verder vertelt ze, dat ze zich 
nog goed herinnert dat de 
preekstoel in de jaren zestig 
uit de kerk weggehaald is en 
dat haar oudere zus een 
bruidje was toen het beeld 
Maria van Renkum in 1928  
weer terug kwam in de kerk. 

 



Met haar broer heeft 
ze ook veel in het koor 
gezongen. 

Riek is heel dankbaar 
dat ze nog elke zon-
dag naar de kerk kan.  

Voor Riek is Maria 
heel erg belangrijk! 
“Daar kun je met je 
zorgen  en alles wat je 
kwijt wilt terecht.” 
Belangrijk voor haar is 
dat iedereen lief is 

voor elkaar.  

Ze vond het heel leuk dat ze in oktober 2025 samen met de 
burgemeester het beeld van Marie d’ Harcourt kon onthullen.  

Marie d’ Harcourt, later Maria van Gelre geheten, gekleed in ‘n houppelande (over-
mantel) draagt op haar hoofd een bourrelet. Als pelgrim kwam ze in 1406 voor het 
eerst naar Renkum om te bidden bij hetzelfde beeld, dat nu in het katholieke 
kerkgebouw staat. Zij is de oudst van naam bekende pelgrim van Renkum.  
 
Momenteel is Riek van den Berg-Wessels de oudste trouwe kerkgangster van de 
RK geloofsgemeenschap Renkum en Heelsum.                               St. MvR Renkum, 16 maart 2026 


