
Is het nou al afgelopen?                              20 december 2025 
De Stichting Maria van Renkum maakte “lesmateriaal” voor  leerlingen van de basis-
scholen in Renkum en Heelsum. Op de voorkant stond een fraaie tekening - een vrij 
ontwerp  - gemaakt door Marijke van Silfhout, op de achterkant informatie over Marie d’ 
Harcourt.  Deze actie was de laatste in het kader van alle activiteiten van ons project. 
  
Vijf leerlingen van de 500 uitgedeelde kleurplaten hebben deze ingeleverd bij de bieb te 
Renkum. Deze leerlingen komen allen van de basisscholen De Keijenberg (Luciano 
Bargo – 8 jaar / Ellen Stols – 8 jaar)  of de  Airborne (Carmen de Haan – 9 jaar / Lex – 9 jaar 
en Nina Hendriks – 4 jaar.   

    Links kleurplaat 
    Luciano, rechts 
    die van Carmen 
   

Nina kreeg twee cadeautjes en Carmen, Luciano, El-
len en Lex werden uitgenodigd om op zaterdagmorgen 
20 december 2025 naar het kerkplein van de katho-
lieke kerk aan de Dorpsstraat te Renkum te komen. 
Daar verzamelden we ons bij het standbeeld van de 
26 jarige Marie d’ Harcourt, zoals ze op de kleurplaat 
stond getekend. Helaas was Lex niet aanwezig. 

 

 

 

    Eerst keken we even naar het stand-
beeld van Marie d’ Harcourt.  We gin-
gen naar het devote beeld Maria van 
Renkum en keken samen naar het-
zelfde beeld, dat Marie als pelgrim 
619 jaar geleden voor het eerst in 
Renkum zag. De kinderen vonden dat 
bijzonder, vroegen waarom ze kwam. 

 



We vertrokken om 11.15 uur met de 
auto. Helaas was Mirjam ziek en reed 
John. Eerst dronken we wat in het 
café van kasteel Rosendael  te Velp. 
 
Daarna kregen we als groepje een 
speciale rondleiding om de toren te 
zien waarin Marie d’ Harcourt, die 
later Maria van Gelre heette, woonde.   

                                                           
                                                            Kleurplaat Ellen 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleurplaat 
van             

Nina, 4 jaar 
 



 
We liepen daarna over de win-
termarkt en reden toen naar 
Schaarsbergen waar we  in een 
pannenkoekenhuis lunchten.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
We gingen nog een klein cadeautje 
uit de mand zoeken. Tegen 14.00 uur 
konden  de kinderen voor hun huis in 
Renkum weer worden afgezet.  
 

 


