
De oorsprong van Sacramentsdag komt van Juliana van Cornillon uit het jaar 1246. 
Volgens het verhaal zou Jezus Christus voor deze rooms-katholieke heilige vrouw 
zijn verschenen. Jezus zou haar duidelijk hebben gemaakt dat het vieren van Sacra-
mentsdag, het stilstaan bij Zijn leven en bloed van belang was. De bisschop van 
Luik, de stad waar Juliana woonde, geloofde haar verhaal over de verschijning van 
Jezus en sindsdien is het een officiële feestdag binnen het christendom. 

 

 
Het was 

met 30 °C 
snikheet. 



Een sacramentsprocessie kan een onderdeel zijn van dit feest. Vanaf 1848 tot 1983 
stond in de Nederlandse grondwet een processieverbod beschreven. Wij lopen nu 
om ons kerkgebouw in het park. Kinderen strooien bloemblaadjes uit….. 

Er werden opnamen gemaakt voor Omroep Max Nederland. 

Na afloop was er ‘n gezellig samenzijn met koffie/thee/limonade en lekkere cake. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacramentsprocessie

