
 

 

  

 

 

 

 

Het helaas niet al te beste weer bedierf de plezierige stemming niet. Tijdens de processie wer-
den bloemblaadjes uitgestrooid en losse bloemen meegedragen. Die werden na afloop bij 
Maria van Renkum neergezet. In de pastorie kon je vervolgens koffie/thee met cake krijgen en 
voor de kinderen was er limonade met chips. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

   

 

 

 

 

 
De naam van deze bedevaart komt van de bedevaarten die voor Wereldoorlog II door 

parochies uit de Betuwe geor-
ganiseerd werden. De gelovi-
gen uit de Betuwe kwamen 
naar Maria van Renkum om 
zegen te vragen voor de 
bloesem in de fruitteelt in hun 
streek. Nu is deze bedevaart 
speciaal gericht op kinderen, 
die hun Eerste Communie 
doen samen met hun ouders, 
vrienden en familie. Maar ie-
dereen was harte welkom.                                                                                                                                    
 
www.stichtingmariavanrenkum.nl 

                     


