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Wacht niet af, zet zelf een stap, help ons door mee te doen! 

 

Allemaal en Niemand, Iedereen en Iemand 
 

Dit is het verhaal over vier mensen genaamd: 
Allemaal en Iemand, Iedereen en Niemand. 

 
Er moest eens belangrijk werk verricht worden 

en Allemaal was er zeker van dat Iemand het zou doen. 
Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het. 

Daarover werd Iemand heel kwaad, 
want het was toch de taak van Allemaal? 

Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen, 
maar Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen. 

 
Het einde van het liedje was 

dat Iedereen Iemand de schuld gaf, 
omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen. 

 
Auteur onbekend 
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Vrijwilligers vormen het cement van onze kerkgemeenschap 

Vrijwilligerswerk onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van de samen-
leving. Mensen die zich zo voor anderen inzetten zijn namelijk onmisbaar. Vrijwilligers, 
actieve inwoners dragen bij aan sociale verbinding en zijn het cement, die onze 
kerkelijke voorzieningen etc. in stand houden. Zonder hen valt alles uit elkaar en houdt 
het op. Wie wil is van harte welkom om ergens aan mee te doen!  Graag zelfs!! 

Foto: Ton en Rik, beiden helaas overleden, deden veel vrijwilligerswerk. 
 
Werkzaamheden hebben te maken met: kerstversiering, verversen van bloemen in de 
kerk, het openen/sluiten ervan, schoonmaken van de gebouwen en het plein, onder-
houd van het park om het gebouw, toezicht op voorzieningen, apparatuur en verlich-

ting, zorgen voor aanwezigheid van 
voldoende kaarsen, functioneren van 
de Godslamp, het door de weeks 
regelen voor koffie/thee ook na bij-
eenkomsten etc. ‘t Onderhouden van 
communicatiemiddelen, het maken 
van vieringenboekjes, het plannen van 
priesters e.d., uitvaarten begeleiden 
etc. Het ontvangen van pelgrimsgroe-
pen, het regelen van allerlei (pr)ac-
tiviteiten, zoals kindernevendiensten, 
kerkkoren, exposities en dergelijke. 
Het geven van aandacht voor elkaar, 
zorgen voor de voedselbank et cetera. 

Altijd verse bloemen bij Maria van Renkum                                                                                                                                                                                              

Foto: enkele dames van de 2 bloemengroepen     Foto-impressies vrijwilligerswerk  → 
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Komt er een bedevaartgroep, dan  
zorgt Carmen voor de lunch. 
 
 
Foto:  Gespreksgroep  Chronische 
zieken en ouderen Emmaüsgroep 
Ede op bezoek bij Maria van Ren- 
kum d.d. 2 augustus 2023 
 

 
 
Koperwerk poet- 
sen door Frits en 
Theo gebeurt re- 
gelmatig 
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Suppoost (kerk) 

Festiviteit 

Koffie schenken 

Bloemen verzor-

gen 

Ontvangst m/v 

Oppas kinderen 

Typwerk 

Netwerken 

Zang & muziek 

PR werk 

Schoonmaken 

Pecuniazaken 

Interviewen 

Onderhoud kerk 

 

Wil je meehelpen? Heb je ‘n eigen suggestie of idee? 
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Vele malen dank voor de inzet van alle vrijwilligers! 

Cijfers van het CBS zijn duidelijk; min-

der mensen zetten zich minder uren 

vrijwillig in voor de ander en de samen-

leving. En dat terwijl allerlei maat-

schappelijke problemen juist vragen 

om meer betrokkenheid 

Laatst hoorden we van enkele kerkgan-

gers uit Wageningen, dat ze verbaasd 

waren over de vele vrijwilligers, die zich 

voor de kerk van Renkum inzetten. 

Inderdaad, we mogen trots zijn op al 

die mensen, die zich hoe dan ook 

inzetten voor allerlei activiteiten. Ook 

het kerkbestuur van de parochie mag 

daar veel waardering voor opbrengen. 

Wat te denken van bijvoorbeeld Jos 

Oomen, die koffie inschenkt voor een 

echtpaar uit Den Bosch, die op een voor 

hen bijzondere dag speciaal voor Maria 

van Renkum naar ons dorp kwam en zich 

liet rondleiden door ons prachtige kerkge-

bouw. Wat te denken van de dames, die 

altijd maar weer zorgen voor verse bloe-

men in de kerk.  

“Mensen maken Nederland”, was het mot-

to van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 

2021. We zouden ook kunnen zeggen 

“Onze Mariakerk leeft dankzij de inzet 

van velen”. Chapeau! 

Hans  verkoopt  soep  om  opbrengsten te 
genereren voor de St. Maria van Renkum. 
Jaarlijks  verspreiden velen  6000 huis-aan-huis kaarten voor ‘n financieel kerkelijk project etc. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

www.stichtingmariavanrenkum.nl                                                                                                                                                                                                                                       

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F816840451141080750%2F&psig=AOvVaw3MdIWTh4rcQ41NOw2pJGu8&ust=1615225994101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDm0PTfnu8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Niets is vanzelfsprekend!  

Week in week uit wisselen twee groepjes van in totaal 5 dames 

zich af om iedere vrijdagmorgen bloemen op te halen bij Ronny 

van Aggelen van de winkel d'Oude Bloemensmidse te Heelsum. 

De dames gaan met de bloemen naar de katholieke kerk te 

Renkum om ze te schikken en te plaatsen in vazen voor het altaar 

en bij de Mariakapel. Zodoende staan er altijd verse bloemen in 

ons fraai kerkgebouw. Hulde aan de dames en Ronny, die de 

bloemen telkens schenkt. 
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             Fotocollage Onderhoud Park 

 

 

 

 

 

    Er wordt gelakt. 

 

 

 

 

Nieuwe planten 

in de bakken in 

het park om de 

kerk. 
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Kippetjes lopen rond in de moestuin van het park. 

 

 

 

 

 

Bord:  
Pelgrims welkom 
 

Bloemen worden regel-

matig verzorgd. 

 

Bloemen bloeien 

waar ze ruimte 

krijgen. 

Mensen ook! 
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Hans Gelderman 50 jaar dirigent Renkums koor! 
 
Marijke hield een mooie speech voor 
Hans. Wij allen zijn hem veel dank 
verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vanwege de geldende coro-

namaatregelen kon ons Cae-

ciliakoor niet in al zijn glorie 

en in aanwezigheid van alle 

leden tijdens het jubileum 

van Hans op 23 mei ’21 

zingen. 

Toch klonken de gezangen 

geweldig, dit mede dankzij 

de fantastische akoestiek in 

ons mooi kerkgebouw. 

Liefhebbers kunnen nog steeds een cd van ons 
St. Caeciliakoor bestellen. 
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De hal van de kerk ziet er weer keurig uit - 2023 
 
Dankzij onze vrijwilliger Glenn werd de hal opgeknapt. Bert assisteerde en de Stichting 
betaalde de kosten evenals die van de inrichting. Zo verscheen een canvasdoek met de 
afbeelding van onze kerk en het Mariabeeld boven de tussendeuren. Het oorspron-
kelijke werk is van de Renkumse kunstschilder Albert Zieck. Eenzelfde afbeelding vind 
je in de winkelstraat op het pand van de Action. Ook op die manier legt de Stichting 
zogezegd een verbinding met het dorp                                             
                                                                                                              Foto:   onze vrijwilliger Glenn 
Al eerder regelde en betaalde de Stich- 
ting de automatisch sluitende glazen 
schuifdeuren, die het kerkgebouw een 
mooie uitstraling geven passend bij het 
zijn van een gastvrije kerk. Deze aan-
schaf wordt door veel mensen als een 
enorme en mooie verbetering gezien 
en beperkt de CO2 uitstoot. 

 

 
Zie: 

 
 www.stichtingmariavanrenkum.nl 

voor bijv. fotoreportages van 
verschillende en uiteenlopende 

activiteiten. 
 
 

http://www.stichtingmariavanrenkum.nl/
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     Vrijwilligers zijn goud waard! 

 

 

 

 

 

 

Koffie voor passanten                                                                          Tuinplanten verzorgen 

Begeleiden kindernevendienst                                           Verkoop stroopwafels                                            

  
       Begeleiden kinderkoor                  Open/sluiten en toezicht kerkgebouw door Koster Eric 
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Ton Delsink (1943-2019) begon in 1975 in overleg met de toenmalige pastoor, 

met het 100-jarig bestaan van de parochie Renkum, de kerk te versieren. Hij kon dat 
als geen ander, hoewel het niet zijn beroep was. De 
schoenenzaak DELSINK in de Dorpsstraat beheerde 
hij samen met zijn vrouw Leidy en ten behoeve van 
zijn hobby, liet hij steeds meer aan haar de bedrijfs-
voering van de zaak over. In 1976 begon hij met de 
versiering van de kerk tijdens kerkelijke feesten aan-
gepast aan de seizoenen.  Ook buiten bij de entree 
van de kerk en bij de ingang van de pastorie was het 
altijd een bloemenpracht. 
 
Zijn talent kwam helemaal tot bloei met het beden-
ken en maken van het stadje Bethlehem, helemaal 
door hem gefiguurzaagd en in elkaar gezet. De vel-
den van Efratha ervoor, eromheen, met allerhande 
tafereeltjes uit het alledaagse leven in Bijbelse tijd. 
Kooplui, veedrijvers, marktvrouwtjes, ezeldrijvers, 

waterputten, stromend water kabbelende beekjes en daartussen een soort be-
doeïnentent, waarin zich het kerstgebeuren bevindt. Van heinde en ver haalde hij de 
figuurtjes; de mensen, dieren, palmboompjes, struikjes. Veel knutselde hij zelf, maar 
ook had hij een talent voor het opsporen van wat hij kon gebruiken. Hij begon er in 
1977, stak er 500 uur in aan denkwerk en uitvoering en heeft sindsdien ieder jaar het 
stadje opgebouwd samen met trouwe helpers. Onverwacht stierf hij op 15 december; 
het stadje stond toen al in volle pracht, de kerstmarkt door hem ieder jaar opgezet en 
uitgevoerd, was weer een groot succes geweest. Wij eren hem door zijn levenswerk zo 
goed mogelijk te bewaren, zuiver en authentiek zoals hij bedoeld heeft. 
 
Foto: een deel van Tons werk, alles is jaarlijks in de kerk te zien                                   Tekst: Marijke Alkema  
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Kindernevendiensten Katholieke Kerk Renkum 

 

 

 

 

 

 

 
Kinderen maken knapzakken voor onderweg / ‘n pelgrim is altijd 

op weg / je levensreis 

Bijna iedere zondagse kerkdienst (behalve als er een gezinsdienst 
is) worden kinderen, die dat willen na opening van de dienst in de 
kerk opgehaald. Een lichtje in een lantaarn wordt door de priester 
of voorganger bij het altaar aangestoken en samen met het licht 
gaan de kinderen op pad naar de pastorie. Daar wordt geknutseld, 
getekend, verteld over het thema van de viering. Meestal komen 
de kinderen vlak voor het eind van de viering met de gemaakte 
spullen terug in de kerk om al het moois te laten zien.                                
 

                                                   
Adventsperiode 
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Door welke bril kijk je naar het leven? Hoe kijkt Jezus naar de wereld en de mensen? 
 

Papierenbloemen geknutseld voor het 
afscheid van pastor Joop Nijrolder     

  

 
 
 
Het maken van een hoofddeksel / een steek voor de carnaval / carnavalsmis  
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Uit het evangelie wordt verteld en door middel 
van opdrachtjes, kleurplaten, spelletjes 
uitgelegd wat de verhalen ons te zeggen 
hebben en wat wij ervan kunnen leren. 
 
Daarnaast staat gezelligheid, lekker met elkaar 
bezig zijn, centraal!  
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“De beste koffie van de week is die van na de preek!” 

Met die uitspraak aan het einde van de kerkdienst op 12 maart 2023 in de katholieke 
kerk van Renkum kreeg de nieuwe pastoor Mauricio de lachers op zijn hand. Zijn eerste 
dienst als voorganger in Renkum werd zeer goed ontvangen. De uit Colombia komende 
priester sprak niet alleen goed Nederlands, maar kwam ook over als een warme per-
soon, die duidelijk aangaf samen met de mensen van de geloofsgemeenschap er wat 
van te willen maken. Veel mensen waren aangenaam verrast en reageerden opgelucht 
en blij. Een sfeer van hoop en vertrouwen waar al zolang reikhalzend naar uitgekeken 
werd lijkt in de plaats te komen van een jarenlang heersend gevoel van gelatenheid. 
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Een welkomstlied 
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Iedere doordeweekse dag kun je in de pastorie van de 
katholieke kerk te Renkum ’s morgens binnenlopen 
voor een praatje, koffie/thee. De kerk zelf is dagelijks 
op de dag altijd toegankelijk net als het park om het 
gebouw. Voor rustzoekers is dat ‘n mooie omgeving. 
 

                                      www.stichtingmariavanrenkum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


