
 

 

 

Op woensdag, 7 juni 2023 hield de Stichting 
Maria van Renkum een bijeenkomst in de 
pastorie  van onze kerk te Renkum.  
Begonnen werd met een vertelling over de 

Franse hofdame Marie d’ Harcourt, de 

oudst van naam bekende pelgrim, die begin 

15e eeuw enkele keren op bedevaart ging 

naar het Mariabeeld van Renkum. 

Na de pauze werd 

door de Stich-

ting Maria van 

Renkum een 

terugblik ge-

geven, er werd verteld wat ze momenteel doet en 

over de vorderingen m.b.t. de naamsbekendheid 

van Renkum als bedevaartsoord. 

Na afloop was er gelegenheid om gezellig na te pra-

ten. Carmen verzorgde de hapjes. De 25 aanwezigen 

hadden een zinvolle en zeker een gezellige bijeenkomst. 

 



  

 

 Gezellig napraten!        
  Fijn, dat je erbij was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


