
Sacramentsdag – Eucharistie & Processie met Eerste 

Communicanten Renkum 11 juni 2023 

Fotoreportage Stichting Maria van Renkum 

SACRAMENTSDAG is het feest van de Instelling van het H. Sacrament des Altaars. De 

tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie staat centraal. ‘t Werd naar aanleiding 

van een visioen van de Luikse Augustines Juliana van Cornillon in 1246 voor ‘t eerst te 

Luik gevierd en door paus Urbanus IV in 1264 voor de hele Kerk verplicht gesteld.
  

 



Jong & Oud 

Een behoorlijk 

gevulde kerk, met 

mensen van de 

geloofsgemeenschap 

Renkum-Heelsum en 

van verder weg 

Een prachtig koor! 

 Goede opkomst! 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



In het park om het kerkge-
bouw strooiden veel kinde-
ren bloemblaadjes uit. Som-
migen beschouwen dit als ‘n 
symbool van vruchtbaarheid, 
onvergankelijkheid en eeuwi-
ge liefde. 

 
Het madeliefje kenden ze in 

de middeleeuwen als 
“Maeghdelieve”(de 

vervorming van Maria Lieve 
of Maghet Lieve). 

 
De madelief, de Mariabloem,  
duidt symbolisch gezien op 
Haar goedertierenheid. 

  

 



 



Na afloop was er buiten op het plein een gezellig samenzijn 

met koffie/thee of limonade en wat lekkers erbij. Het was 

ondanks de hitte -  dertig graden - aan de warme kant. Al met 

al een geslaagde viering, een waardige processie met leuke 

ontmoetingen nadien. 

   Dank aan alle vrijwilligers! 


