Dauwwandelen met ontbijt, aansluitend kerkdienst RK
kerk Renkum/ foto-impressie 18 mei 2023

Om 07.00 uur verzamelden een kleine 25 mensen zich bij de kerk om te gaan
dauwwandelen. Door het dorp en het beekdal richting ONO terug naar het kerkgebouw
om in de pastorie te genieten van een uitgebreid ontbijt waarbij een gekookt eitje niet
ontbrak. Carmen en Glenn hadden dat alles prima verzorgd.

Tijdens de wandeling werd af en toe gezongen, heel wat afgepraat en later gezellig
getafeld. Vervolgens was er gelegenheid voor een kerkdienst waarbij anderen aan-
schoven.




Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Samen wandelen op weg naar niets, zomaar voor de

gezelligheid. Samen eten, met liefde klaargezet, aandacht voor elkaars verhaal, even de rest
vergeten.....




Hemelvaart, Jezus laat ons niet alleen, maar ook
mensen horen elkaar niet te negeren, aandacht
voor elkaar is menselijk. Een dienst als afsluiting
van de wandeling en het ontbijt is mooi, om even
stil te staan bij die totale verbondenheid.




