
Het begint met de geloofsgemeen-

schap en niet met het kerkbestuur 

Al vanaf het begin van zijn pontificaat verlangt paus Fran-

ciscus naar meer synodaliteit, letterlijk “samen wandelen”, in 

de Kerk. 

Bij het vijftigjarig jubileum van de bisschoppensynode in 2015 zei Franciscus al te 

hopen op een gezamenlijke weg van “leken, herders en de bisschop van Rome”. De 

paus benadrukt om problemen decentraal op te lossen en dat oplossingen kunnen 

verschillen. Dit impliceert maatwerk. 

Volgens de paus is een synodale Kerk  een Kerk die luistert en zich ervan bewust is dat 

luisteren meer is dan horen. 

Paus Franciscus spreekt  over de Kerk als een omgekeerde piramide, waarvan de top 

zich bevindt bij de gelovigen c.q. de geloofsgemeenschap en leidinggevenden zich 

dienstbaar hebben op te stellen. 

De Australische aartsbisschop Mark Coleridge zegt dat het streven van de paus naar 

synodaliteit niet te stoppen is. Deze aartsbisschop zegt dat de dagen van de auto-

cratische, monarchale kerk voorbij zijn. 

Als je los van de te organiseren synode kijkt naar de wind die daarmee gepaard gaat en 

het terugbrengt naar onze parochie en/of onze geloofsgemeenschap Renkum-

Heelsum 

• Wat betekent dit alles nu vertaald naar de situatie van de geloofsgemeenschap 

Renkum-Heelsum? 

• Hoe dienstbaar stelt het kerkbestuur van de Parochie zalige Titus Brandsma zich 

richting de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum op? 

• In hoeverre  luistert ons kerkbestuur echt naar de lokale geloofsgemeenschap? 

• In welke mate komt de bestuursstijl van ons kerkbestuur overeen met wat de 

paus wil? 

• Is het niet gewenst, dat leden van het kerkbestuur, die niet over de juiste 

instelling beschikken verzocht zouden moeten worden op te stappen? 

Note:  

Het is de eerste keer sinds de oprichting van de bisschoppensynode in 1965 door 
Paulus VI dat zo’n synode decentraal wordt georganiseerd. De bisdommen beginnen 
hun weg op zondag 17 oktober 2021 onder aanvoering van de plaatselijke bisschop. 
Doel van deze fase is het raadplegen van de gelovigen. De synode is daarom het 
convergentiepunt van deze dynamiek van luisterbereidheid op alle niveaus van het 
kerkelijke leven. En dat alles eindigt dan bij de paus, die geroepen wordt om zich uit te 
spreken als herder en kerkleraar van alle christenen, en daarbij niet te vertrekken 
vanuit zijn eigen overtuigingen, maar als hoogste getuige. 
 
Zie: Artikel Salvatore Cernuzio (Vaticaan) / Katholiek Nieuwsblad  21 mei 2021 (Vertaling Susanne 

Kurstjens). 

https://www.kn.nl/author/salvatore-cernuzio/

