
 

Allerzielen wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd. 
 
Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende 
eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door 
paus Johannes XIX algemeen ingevoerd. Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag 
waarop in de rooms-katholieke kerk alle zielen van gestorvenen worden herdacht. De 
gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het 
bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van kaarsen 
behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen tot de plechtig-
heden en/of rituelen. 
 

Voor wie steek jij een kaarsje op?  
 
Op 5 oktober ’22 maakte KRO-NCRV in de katholieke kerk van Renkum tv-opnamen 
voor het programma “Voor wie steek jij en kaarsje op”. Dit in verband met Allerzielen. 
De uitzending ervan is te zien op NPO2 op donderdag 3 november tussen 18.30-19.00 
uur. 
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