
Ruim 30 pelgrims naar Maria van Renkum  
 
Vanuit onze Suitbertusparochie (Culemborg, Tiel e.o.) toog op 21 oktober 2021 een mooi 
gezelschap pelgrims naar Renkum voor de bedevaart naar Maria van Renkum! Ter Plaatse 
werden we niet alleen door Maria welkom geheten maar ook door een keur aan vrijwilligers 
die ons de hele dag het gevoel gaven uiterst welkom te zijn. Als eerste namen we deel aan de 
Kruisweg in het mooie kerkje onder de leiding van onze eigen Diaken Vincent van der Helm. 
Altijd weer treffend om de laatste stappen van Jezus te volgen op zijn weg naar zijn kruis.  

Gesterkt door een kop koffie en een heerlijk zelfgebakken appelgebak verzamelden we ons in 
de kerk voor de H. Mis die werd opgedragen door Pastoor Ter Have en Diaken van der Helm, 

een mooie Mis met een goede preek van 
de Pastoor!  
 
Vervolgens kregen we door de al ge-
noemde vrijwilligers een lekkere lunch 
geserveerd waar we best aan toe waren. 
Weer terug in de kerk kregen we van 
John Bartels een uitgebreide uitleg over 
de geschiedenis van het beeld van Maria, 
dat al heel wat meegemaakt heeft gedu-
rende de eeuwen!  
 
Het weer liet het gelukkig toe dat we een 
wandeling konden maken door het Ro-
sarium waar een collectie iconen staat 
opgesteld met als onderwerp 'de ge-
heimen van de Rozenkrans', onder 
leiding van Leny Lotgerink.   
 

De dag werd besloten met aanbidding en Rozenkransgebed door Diaken Vincent van der 
Helm, waarna we vol mooie indrukken weer in de gereedstaande bus stapten om huiswaarts 
te keren. Voor de meesten van ons was het een eerste bezoek aan Renkum, maar wellicht 
zeker niet voor het laatst!! 
 
Tekst van: Ria Gooijer, Dick Gooijer Jr., Willem Vizee en Diaken Vincent van der Helm. 
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De dienst 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   Naar huis 

 

 

 

 

 

 

 


