
De seminaristen van Heiloo op bezoek bij Maria van Renkum 
 

De seminaristen van Heiloo zijn hun studiejaar begonnen met een retraite (ditmaal 
naar de priorij Nazareth in Tegelen) en een ‘kleine bedevaart’ naar het oosten. 
Woensdag 15 september 2021 deed de groep van vijf personen Renkum aan. Zij 
luisterden naar het verhaal over de historie van het bedevaartsoord, vierden de Heilige 
Mis in de kerk en maakten een rondgang door het Mariapark.  
 
De priesterstudenten, zelf verbonden met een Mariabedevaartsoord (Onze Lieve 
Vrouw ter Nood Heiloo), schrijven op de website van het seminarie: “ ’s Middags gingen 
we naar Maria van Renkum. Het beeld van Maria met Jezus staande op haar schoot 
dateert uit de 14e eeuw en is verbonden met een geschiedenis van vele bedevaarten 
en wonderlijke gebeurtenissen. Veel mensen komen hier bidden bij Maria en vinden 
er innerlijke rust en de diepe vreugde die van God komt.” 
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Op: www.olvternood.nl 
 

Podcast Introductie Heiligdom Onze 

Lieve Vrouw Ter Nood 

Een korte introductie tot het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo. In 

ongeveer 8 minuten laten ze je kennis maken met de grootste Mariabedevaartplaats 

van Nederland. Al ruim 600 jaar is de katholieke bedevaartplaats voor zowel gelovigen 

als niet-gelovigen een bijzondere plek van rust en bezinning. Een plek van onschatbare 

religieuze en cultuur-historische betekenis. 


