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Nieuwe Pelgrimini op 15 augustus naar Renkum

Op bedevaart naar
de Koningin van Gelderland

door Matheu Bemelmans

Even ten westen van Arnhem ligt in een bocht van de Nederrijn de plaats Renkum,
een typisch Gelders stadje aan de zuidelijke rand van de Veluwe. Je denkt niet
meteen aan een pelgrimsoord. Toch hebben de bedevaarten naar Maria van
Renkum oude papieren, die teruggaan tot de 14° eeuw. Op 15 augustus biedt

het Huis voor de Pelgrim een Pelgrimini naar Renkum aan.
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Het begon destijds met de bouw van een klooster
voor zusters augustinessen rond een al oudere
kapel. In die kapel stond sinds de jaren 1380

een houten Mariabeeld met het kind Jezus dat
‘Onze-Lieve-Vrouw van de Capellen’ werd
genoemd. Uit oude documenten blijkt dat de
toenmalige kapel als een heiligdom werd gezien,
waar diverse ‘mirakelen’ zouden hebben
plaatsgevonden. In ieder geval trok het de
aandacht van hertogin Maria van Gelre die begin
15¢ eeuw als eerste met naam bekende pelgrim

in Renkum geldt. Ook zouden er wel eens pelgrims
als straf voor een gepleegde misdaad naar Renkum
zijn gestuurd. Zogeheten ‘strafbedevaarten’

waren in die tijd niet ongebruikelijk.

Maar als halverwege de 16° eeuw de Reformatie
aanbreekt, moeten de zusters hun klooster in
Renkum verlaten. Ze viuchten naar Wageningen
en later naar Utrecht en Arnhem. Vermoedelijk
hebben ze het Mariabeeld bij die gelegenheid
meegenomen.
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Helemaal zeker is dat niet, want terwijl er in die
jaren wel nog pelgrims naar Renkum komen, is van
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Capellen
geen sprake meer. Dat duikt vele jaren later in
Utrecht op. Zeker is dat het zich in de 18° en 19°
eeuw in de Domstad bevindt, maar van een devotie
of bedevaarten in die jaren is niets bekend.

Eind 19¢ eeuw blijkt het beeld in particulier bezit te
zijn en pas in de jaren twintig van de vorige eeuw
ontstaat in Renkum een hernieuwde interesse in
de oude bedevaartgeschiedenis. In 1928 wordt het
beeld aangekocht en in een ‘glorieuze intocht’ naar
Renkum teruggebracht. Het krijgt een ereplaats

in een zijkapel van de nieuwe parochiekerk. Na
drie-en-een-halve eeuw is Renkum dan weer een
bedevaartoord. En ook redelijk populair, want uit
diverse delen van het land komen pelgrimsgroepen
naar Onze-Lieve-Vrouw van Renkum. Beroemd is
de Betuwse bloesemprocessie die vele jaren naar
Renkum is getrokken. >



Maar ook uit Noord-Holland en zelfs uit het Duitse
Kevelaer komen er jarenlang pelgrimsgroepen
naar Renkum.

Rosarium Mariae

Anno 2021 bestaat het bedevaartoord Maria

van Renkum uit de kerk Onze-Lieve-Vrouw
Tenhemelopneming, het Middeleeuwse
Mariabeeld dat zich nog altijd in de kerk bevindt
en het Rosarium Mariae. Dat is een park dat een
jaar of tien geleden naast de kerk is aangelegd.

De kerk zelf dateert uit 1923 en is een ontwerp van
Jos Cuypers, de zoon van de beroemde architect
Pierre Cuypers uit Roermond.

Het rosarium zou je een rozenkranspark of
rozentuin van Maria kunnen noemen. In twintig
kleine kapelletjes worden de twintig geheimen

van de rozenkrans uitgebeeld, op dezelfde manier
waarop dit ook in het park van Cité Saint-Pierre in
Lourdes is gebeurd. Pelgrims kunnen al wandelend
langs de ‘staties’ de rozenkrans bidden en

de geheimen overwegen.

De afbeeldingen zijn uitgevoerd in verschillende
technieken zoals mozaiekwerk, icoon-schilderwerk
en reliéfs in keramiek. Zo bestaan de afbeeldingen
van de blijde geheimen uit mozaieken die gemaakt
zijn door kinderen van een plaatselijke basisschool.

28

De droevige geheimen zijn door icoonschilders
gemaakt in de traditie van de oosterse kerken.
Parochianen maakten de glorievolle geheimen

in de traditie van de oosterse kerken en de nieuwe
geheimen van het licht van oosterse afbeeldingen.
Het Rosarium Mariae is geschikt voor rolstoelen
en over het pad worden regelmatig processies
gehouden.

Bloesembedevaart

De bedevaarten naar Renkum hebben
verschillende golfbewegingen gekend. Niet alleen
de grote dip na de Reformatie in de 15° eeuw, maar
ook de ‘tweede beeldenstorm’ in de jaren zestig
van de vorige eeuw leidde tot een terugloop van
het aantal pelgrims. Sinds het begin van deze eeuw
worden op allerlei manieren de bedevaarten

naar Maria van Renkum weer onder de aandacht
gebracht. Zo is de bloesembedevaart op een zondag
in april of mei weer in ere hersteld, die zich

nu vooral richt op gezinnen met schoolgaande
kinderen en met name eerstecommunicanten.

Belangrijke andere bedevaartdagen in Renkum zijn
de ziekenbedevaart op de laatste dinsdag van mei,
Sacramentsdag, uiteraard Maria Tenhemel-
opneming - de patrones van de parochie - en de
Gelderse Bedevaart in oktober als Maria vereerd
wordt als ‘Koningin van Gelderland'. Vorig jaar
werd Renkum nog verkozen tot ‘meest gastvrije
kerk van Oost-Nederland. Vanwege de corona-
maatregelen zijn de bedevaarten dit jaar pas

in juni hervat. *

Pelgrimini
op 15 augustus

Op zondag 15 augustus (Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming) biedt het Huis voor

de Pelgrim een Pelgrimini naar Renkum aan.

Die dag is er om 11.00 uur een eucharistieviering
met hulpbisschop Herman Woorts van het
aartsbisdom Utrecht, met aansluitend een
processie in het Mariapark. Na een gezamenlijke
lunch is er een rondleiding door het park

met uitleg over Renkum als bedevaartplaats.

De Pelgrimini wordt afgesloten met een
Marialof. Kijk voor aanmelding op
www.huisvoordepelgrim.nl °

Op bedevaart in eigen land




